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✍ Fons Boom o.praem.

Van de redactie

U kent ze vast wel: de langwerpige spandoeken met de 
tekst: ‘We gaan weer naar school.’

De kindervakantie was voorbij en de kleintjes deden weer 
mee aan het verkeer.

Ooit zag ik een busje van de politie met datzelfde span-
doek op de zijkant. U begrijpt de hilariteit hiervan: de 
politie die hoognodig naar school moet om bijles te 
krijgen.

De lezers van Berne hoeven niet meer naar school, wij 
zijn al bijgeschoold; onder andere door de uitgave van 
ons tijdschrift . Deze keer kunnen we de artikelen zó rang-
schikken, dat ze doen denken aan de schooltijd van 
vroeger.
Levensbeschouwing komt aan de orde als het gaat over 
het ongeziene. Wat concreter naar deze tijd vertaald: 
de relatie tussen kerk (Vaticaan) en geloof. 
Het vak aardrijkskunde wordt ingevuld door te lezen over 
het Ronde Tafelhuis. Verhalen worden verteld als het gaat 
over Saulus die Paulus gaat heten. 
Bij geschiedenis lezen we over de ‘bron’ van priorij 
De Essenburgh en over het Generaal Kapittel te Praag. 
Maatschappijleer maakt zich druk – en terecht – over de 
vele veranderingen in de zorg en haar ethiek. 
Nederlandse taal wordt nauw bekeken in de verschillende 
kronieken en nieuwsberichten, overal vandaan. 
Een nieuw vak – maar wat heet nieuw? – laat ons kennis-
maken met de Kloostercast.
Kortom: een schooldag met een grote afwisseling. Wij 
wensen u een goede schooldag met veel leer- en ervarings-
momenten.�
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Omissie Berne nr. 2 2024

Na de verspreiding van het zomernummer van Berne 
hebben wij geconstateerd dat er tijdens de productie 
een fout is gemaakt. 
Bij een aantal tijdschrift en zijn de pagina’s 11 en 12 / 
25 en 26 ondersteboven geniet. Helaas waren de 
exemplaren voor onze abonnees reeds verzonden.
Onze excuses hiervoor.


