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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat Em. abt Denis Hendrickx o.praem.  
Kees den Boer o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: 
Abdijkerkpastor em. abt Denis Hendrickx o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 
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Kopij voor Stukwerknummer 11 november 2024, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 21 oktober aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Prior-administrator Frank van Roermund o.praem, Kees den Boer o.praem, 

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  van de artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen.
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"LEVEN IN VERSTILLING" 
 

Tot 2 oktober hebben wij in de Abdijkerk Johannes Vermeer op bezoek 

gehad. Dat wil zeggen, vier van zijn schilderijen. Natuurlijk niet de 

originelen maar zéér levensechte reproducties op ware grootte tegen een 

achtergrond die ook precies lijkt op die in het Rijksmuseum waar de 

originelen hangen in de zogeheten Eregalerij. Het ging om de werken "Het 

Straatje", "De brieflezende Vrouw in het Blauw", "De Liefdesbrief" en 

natuurlijk ook "Het Melkmeisje".  

 

Ik citeer uit de informatiefolder: "De schilder Johannes Vermeer (1632-

1675) leefde en werkte in Delft. Zijn werk is vooral bekend om de verstilde 

scènes binnenshuis en om het ongekende gebruik van helder licht. Het 

lijkt wel of hij in zijn schilderijen de tijd even heeft stil gezet. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Rembrandt, liet Vermeer met ca. 37 

schilderijen een opvallend klein oeuvre na. Het Rijksmuseum heeft vier 

schilderijen van Vermeer in de collectie." 

 

Als ik bovenstaande tekst lees blijf ik hangen bij de woorden "verstilde 

scènes" en "helder licht". En waarom? Ik kan het niet precies onder 

woorden brengen, maar het heeft iets te maken met het feit dat ik geraakt 

ben door die ongekend mooie kunstwerken van deze grote schilder, die 

ook nog eens een stadsgenoot van mij is geweest. Ik ben immers in Delft 

geboren en getogen en herken de stadsgezichten die hij op het canvas 

heeft vastgelegd. Ergens jammer dat "Gezicht op Delft" niet bij ons in de 

Abdijkerk hangt, maar dat behoort nu eenmaal niet tot de collectie van het 

Rijksmuseum. Het hangt zoals u weet in het Mauritshuis in Den Haag. Niet 

zó lang geleden heb ik het Mauritshuis weer eens bezocht en was toen zó 

onder de indruk van "Gezicht op Delft" dat ik lange tijd roerloos voor dat 

schilderij heb staan kijken, met open mond en natte ogen...! Ik had dat niet 

verwacht… ik was diep geraakt… het overviel mij gewoon. Dit werk is 

evenals zijn andere werken werkelijk van een ontzagwekkende 

schoonheid. Het behoort - zoals de folder het omschrijft - tot die dagelijkse 

taferelen waarin de tijd als het ware éven is stilgezet, maar op zó'n manier 

dat de beweging tóch invoelbaar is. Fantastisch! Leven in verstilde 

scènes.  
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Velen van u hebben wellicht in de afgelopen weken deze mini-

tentoonstelling in de abdijkerk bekeken. Het past ook heel goed bij de 

sfeer in onze Abdij: verstilling en leven. Beide zijn immers elementen uit 

het 'vita mixta' dat wij proberen te leven: gebed, meditatie gecombineerd 

met een actief staan in kerk en maatschappij. Bovendien: ware 

schoonheid - en daar is ónbetwistbaar sprake van bij Vermeer - biedt een 

doorkijkje naar Schoonheid met een hoofdletter. En dat heeft mijns inziens 

met God te maken! Ware Schoonheid heeft iets weg van liefde die het hart 

beroert. Misschien voor mij vergelijkbaar met de ontroering die ik heb 

mogen ervaren bij het aanschouwen van Vermeers "Gezicht op Delft". 

 

 

Frank van Roermund,  

prior-administrator. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

 

Oktober 2024 

04  Franciscus van Assisi. Dierendag.  

 
06 

27e zondag door her jaar.  
Voorganger Jan Nabuurs o.praem.   
 Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 

 
13 

28e zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Hans Gillessen. 
M.m.v. koor Chanteurs Grégoriens uit Uden.  

 
10.30 

18 Lucas, evangelist.  

 
20  

29e zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem.  
Lector Marike van Herwijnen. 

 
10.30 

26 Gilbertus, norbertijn.  

 
27 

30e zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Anneke Steeghs.  

 
10.30 

28 Simon en Judas, apostelen.  

 

November 2024 

01 Allerheiligen. 10.30  

02 Allerzielen. 12.15 

 
03 

31e zondag door her jaar.  
Voorganger Prior adm. Frank van Roermund o.praem. 

Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

 

VIERING ALLERZIELEN 

We staan stil bij allen van wie wij afscheid hebben 

moeten nemen, kort of langer geleden. Na de 

viering in de Abdijkerk trekken we naar de 

abdijbegraafplaats om onze overledenen daar (en 

via hen ook elders) te eren en uitdrukkelijk te 

groeten. 

Praktische informatie: 

Datum: zaterdag 2 november 2024, aanvang 12.15 uur 
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Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne, toegang vrij
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MEDEDELINGEN 
 

 

ONTMOETEN en WERELDWINKEL 
 

Op de 2e en 4e zondag van elke maand is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
Bovendien is op elke 2e zondag ook de wereldwinkel uit Oss aanwezig. 
 

PROGRAMMA BIRGITTA-BIJEENKOMSTEN 2024-2025  

 

Dinsdag 29 oktober 2024 Wouter Prins. 

Dinsdag 21 januari 2025 Mgr. Gerard de Korte. 

Lezingen in februari en april 2025 zijn nog niet bekend. 
 

Inlichtingen en suggesties: birgittabijeenkomsten@gmail.com  

en 073-52 110 53. 

 

ZO 6 OKTOBER ORGELCONCERT DOOR REITZE SMITS. 
 

Reitze Smits studeerde orgel in Utrecht, waarbij hij een onderscheiding 
voor improvisatie behaalde. De interpretatie van barokmuziek en vooral de 
fascinatie voor de muziek van Bach bepaalt al jarenlang zijn 
belangstelling. Momenteel is hij organist in de Grote Kerk in Vianen.  
In 2010 ontving hij de Sweelinckprijs voor zijn verdiensten voor de 
orgelcultuur. Hij speelt hier werken van Byrd, Bach en Rachmaninov. 
Praktische informatie: 
Datum: zondag 6 oktober 2024 
Aanvang: 16.00 uur 
Prijs: € 10,- contant betalen aan de kerk 
Plaats: Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther 
Info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl 
Mailadres: orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 
 

3 Nov. Orgelconcert Stephan van de Wijgert en Ernst Vermeulen. 

mailto:birgittabijeenkomsten@gmail.com
http://www.stichtingberneabdijconcerten.nl/
mailto:orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

  

HENK MOSSOU 
 

Geboren 27 januari 1953,  

te ’s-Hertogenbosch. 
 

Overleden 25 juli 2024, 

te Rosmalen. 
 

Uitvaartviering in de Abdijkerk, 

2 augustus 2024. 
 

Daarna in besloten kring begeleid  

naar zijn laatste rustplaats:  

Natuurbegraafplaats “de Maashorst” 

in Schaijk. 

 

 

HENNY BROERS-HUISMAN 

 

 

Geboren 16 juni 1942, 

te Kampen. 

 

Overleden 17 september 2024,  

te Schaijk. 

 

Uitvaartviering in de Abdijkerk, 

24 september 2024. 

 

Begraven bij de Lambertuskerk in 

Veghel. 
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AFSCHEIDSWOORD NAMENS DE KERKGANGERS 

VOOR ABT DENIS HENDRICKX OP 1 SEPT. 2024  
 

Beste Denis en beste allen, 
Dank je wel, dat ik hier mag staan om op deze dag van de afscheidsdienst 
van Abt Denis als Abt, een paar woorden van dank te mogen zeggen. 
Voor wie mij niet kent: ik ben de laatste jaren voorzitter van de 
Klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van verschillende 
werkgroepen van de Abdijkerkgemeenschap deelnemen. Daar was Denis 
altijd aanwezig om te delen, wat er wederzijds leeft, en elkaar te inspireren 
waar mogelijk.                                                                                                                                                   
Denis, ik zie jou als een ware en waarachtige religieus, in de betekenis 
van iemand die een sterke relatie heeft met datgene, wat je als heilig, 
spiritueel, goddelijk en rechtvaardig beschouwt, en er alles aan doet om 
dat in de concrete werkelijkheid uit te dragen en vorm te geven. Ik wil je 
namens deze hele gemeenschap bedanken voor het heilig vuur, waarmee 
jij ruim 11 jaar Abt van deze Abdij bent geweest, en in het bijzonder pastor 
van deze Abdijkerk. Jij bent de laatste om jezelf heilig te verklaren, maar ik 
weet zeker dat velen bewondering hebben voor jouw kwaliteiten. Een 
belangrijke kwaliteit van jou is open willen staan voor iedereen in alle 
diversiteit en samen de dingen willen bekijken en aanpakken, proberen 
bruggen te slaan en waar mogelijk te vernieuwen en in deze tijd te zetten. 
In de diensten gaf je inspirerende overwegingen en na de diensten voor 
iedereen een hartelijk woord en aandacht. Daarin ben je echt verbindend. 
Natuurlijk heb en had je ook je hulpbronnen nodig, en dat Paus Franciscus 
een inspirerende paus was heeft je geholpen in voor- en tegenspoed; want 
tegenspoed was er ook, zeker in de corona-jaren, en de gevolgen daarvan 
voor de Abdij, de Abdijkerk en jezelf als persoon. Je ging vastberaden 
door! Vastberaden! Chapeau!! De oproep van de Paus aan allen om in het 
synodale proces mee te denken heb je ter harte genomen en uitgedragen. 
We hebben daar in de Klankbordgroep veel aandacht aan besteed. Het 
gaat erom, dat de kerk zich omvormt tot een luisterende Kerk en  
iedereen, zowel priester als leek, zich gaat oefenen in dat luisteren, en 
spreken vanuit dialoog, zodat iedereen gezien en gehoord kan worden, en 
welkom is, en er zo een bloeiende gemeenschap kan zijn van mensen die 
elkaar inspireren. Dat ging en gaat je aan het hart: die Goede Geest 
teweeg te brengen. Ik bedank je daarvoor, en hoop, dat die Goede Geest 
hier zal blijven waaien. Beste Denis, ik wens je Vrede en alle goeds voor 
een hopelijk nog lange en goede toekomst.  
 

Margot Rooijmans- van den Akker, 
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Voorzitter Klankbordgroep.
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INDIASE NORBERTIJNEN BEZOEKEN ABDIJ VAN BERNE 
 

 
 

In augustus mochten we vijf Indiase Norbertijnen verwelkomen in de Abdij 

van Berne. Naast uitstapjes naar 's-Hertogenbosch, Utrecht en 

Amsterdam, bezochten ze de Kilsdonkse molen en het Kasteel Heeswijk. 

Ter inspiratie bezochten ze een pluimveeboerderij en een rozenkwekerij. 

Ook bezochten ze samen met abt Denis Hendrickx hun collega 

norbertijnen in België: in de Abdij van Grimbergen en Averbode. 

Bovendien hebben de nieuwe abt Arul Amalraj en projectcoördinator 

Raimant Prabahar persoonlijk kennis gemaakt met donateurs in 

Nederland. Het waren interessante gesprekken met diepgang en humor. 

  

Vier maanden geleden werd Arul Amalraj gekozen tot abt van de 

Norbertine Abbey in Jamtara, India. De afgelopen dertien jaar was hij 

pastoor in de Verenigde Staten en woonde in de abdij in Wisconsin. 

Daarvoor runde hij vijf jaar de Cardinal Gracious school met 5.000 

leerlingen in de sloppenwijk Bandra East in Mumbai. Ook vervulde hij 

diverse functies als prior en rector. "Ik kom uit een echt onderwijsgezin: 

mijn broers en zussen zijn werkzaam op scholen. Dus ik weet uit ervaring 

hoe belangrijk onderwijs is voor de ontwikkeling van (achtergestelde) 

kinderen.  
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Omdat dit ook in het DNA zit van onze moederabdij Berne, hebben we 

samen het fundament gelegd voor een vitale infrastructuur die anno 2024 

bestaat uit 23 onderwijsinstituten verspreid over India met ruim 16.000 

studenten, sociale- en gezondheidscentra die de ontwikkeling van jaarlijks 

70.000 mensen ondersteunen en de zelfredzaamheid van 5.000 vrouwen 

tot stand brengt." 

  

De Norbertijnen hebben deelgenomen aan het Generaal Kapittel in Praag, 

de internationale bestuursvergadering die een maal in de zes jaar 

plaatsvindt. Daarna hebben ze hun collega paters bezocht die werken in 

parochies in Duitsland en abdij Windberg. En omdat ze toch in de buurt 

waren, mocht een bezoek aan de moederabdij van Berne natuurlijk niet 

ontbreken. Drie van de vijf paters reisden voor het eerst buiten India en 

waren onder de indruk van de hygiëne, infrastructuur en innovatieve 

agrisector in in Nederland. 

  

Anja Bekkers, 

directeur. 

 

PIONIER JAN VAN HEERTUM LEGT BASIS VOOR 

ONTWIKKELINGSWERK IN INDIA 
 

Met een pantervel op tafel als aandenken en prachtige zwart-wit foto’s op 

het scherm, werden maar liefst 72 familieleden meegenomen in het leven 

en werken van van heeroom Jan van Heertum. Op vrijdag 13 september 

kwamen ze naar de Abdij van Berne voor een reünie met inhoud. Jong en 

oud genoot van de verhalen en herkenden zich in de karaktertrekken.  

Aart Voets ging met veel humor in op de geschiedenis van de familie Van 

Heertum sinds 1828 en wees onvermoeibaar de familieleden aan op de 

foto’s. Heeroom Jan werd geboren in 1904 en volgde het gymnasium  

St. Norbertus (nu Bernrode) in Heeswijk. In 1924 trad hij toe tot de Abdij 

van Berne en vertrok in 1931 voor de eerste keer naar India, een reis van 

drie weken met de boot. 
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Scholen, gezondheidszorg en waterputten.  

In de voetsporen van heeroom 

bezocht Frank van Heertum 

India in 2002. “Jan werd 

uitgezonden in 1931. Hij werd 

leraar op de St. Aloysius High 

School in Jabalpur en 

kapelaan van de parochie . 

Vanaf 1933 begon zijn 

missiewerk, wat vooral 

plaatsvond in het Mandla-

district en gericht was op de 

Gonds en Baigas (’tribals’, 

oerbevolking van India). Hij 

paste zich aan, woonde in een tentje, later in een hut en reed paard in de 

jungle. Hij zorgde voor basisscholen en waterputten in de dorpen rondom 

Duhania en Dullopur, organiseerde medische hulp en bouwde een kerk. In 

verband met de Tweede Wereldoorlog, kwam hij pas na 16 jaar thuis, in 

1947: blijdschap, trots en respect spatten van de foto af met het weerzien 

van zijn ouders. Zijn komst werd gevierd met een koffietafel in de 

koeienstal. In 1965 keerde hij op doktersadvies terug naar Nederland.” 
 

Dierbare herinneringen. 

Xaveer van der Spank (90) deelde dierbare herinneringen aan zijn oom, 

die hij als ‘jungske’ had leren kennen. Bij zijn priesterwijding als norbertijn, 

was heeroom aanwezig. Tot slot liet Anja Bekkers zien dat het 

pionierswerk van Jan van Heertum als lid van de ’50 van Berne’ een grote 

Norbertijner gemeenschap heeft opgeleverd in India. Ook vandaag de dag 

zetten zij zich in voor kwalitatief goed onderwijs, gezondheidszorg, sociale 

voorzieningen, werk en inkomen voor de allerarmsten. Om dit mogelijk te 

maken, zamelt de stichting Solidair met India (voorheen ‘Missieprocuur 

Abdij van Berne’) geld in, wat ten goede komt aan de projecten. 

. 
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Familie viert het leven van heeroom. 

Er was tijd om gezellig bij te kletsen door jong en oud bij de ontvangst in 

de abdij en na de rondleiding in het Proeflokaal. De groep toonde 

bijzonder veel interesse, door muisstil te zijn tijdens de presentaties en 

enthousiast te reageren op vragen. Ook keek de familie haar ogen uit 

tijdens de rondleiding in de abdij, een unieke gelegenheid om te zien wat 

er achter ‘die grote deuren’ gebeurt. Kortom: een geslaagde bijeenkomst, 

waarin de familiebanden werden aangehaald. 

Interesse? 

Heeft u ook interesse in zo’n reünie met inhoud? Neem dan contact op via 

info@solidairmetindia.nl 
 

Anja Bekkers 
directeur 
 
Stichting Solidair met India 
Abdijstraat 49 
5473 AD  Heeswijk-Dinther 
 
T.    +31 (0)413 296 384 
M.  +31 (0)6 4285 6729 
 
E.   anja.bekkers@solidairmetindia.nl  
W.  www.solidairmetindia.nl 
 

Elke gift maakt een verschil: NL18 RABO 0120 110 660 
 
 

TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 
 

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk. 
Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende 

mailto:info@solidairmetindia.nl
mailto:anja.bekkers@solidairmetindia.nl
http://www.solidairmetindia.nl/
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende  
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Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het belang dat hiermee 
gediend wordt om hierop te kunnen reageren.  
 

Namens Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u 
dankbaar zijn. Onze hartelijke dank. 
 

CARITAS 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor de laatste en actuele informatie zie website: 
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
 

Voor meer informatie: Zie folder achter in de kerk: Abdij van Berne 
activiteiten voorjaar 2024. Ook ingesloten bij dit nummer van Stukwerk. 
 

4-6 OKT. Driedaagse Workshop Boekbinden. 
 

6 OKT.  Orgelconcert. 
 

10 OKT. Uitvoering “Des Knaben  Wunderhorn”. 
Liederen “Des Knaben  Wunderhorn” Van Gustav Mahler, hertaald door 
Jan Rot. 
 

11 OKT. -  13 OKT.  “De kracht van de vrouw.” 
 

Vr.25 OKT. – Zo. 27 OKT. Ontmoetingsweekend “Van overleven naar 
leven”. 
Door ervaringsdeskundigen Cobi Voskuijlen en Len Daams. 
Op de boerderij van Priorij “De Essenburgh” in Hierden. 
 

24 OKT. –  26 OKT. Retraite  “Op reis door je leven”. 

http://www.caritasuden.nl/
http://www.abdijvanberne.nl/
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28 OKT. – 30 OKT. “De kracht van eenvoud”. 
 

26 OKT. Heart Clinic. 
Seminar door Cees Bots, personal coach en trainer Heart Clinics. 
 

1 NOV. Viering Allerheiligen. 
 

2 NOV. Viering Allerzielen. 
 

10 NOV.  concert met kamerkoor Capello Ducis. 
Berne Anders. 
Uitvoering door Capella Ducis o.l.v Frans van de Loo. 
 
 

BERNE ANDERS 
 

 
10 OKT. Uitvoering “Des Knaben  Wunderhorn”. 
Liederen “Des Knaben Wunderhorn” Van Gustav Mahler, hertaald door 
Jan Rot. 
 

Nelleke Kan vertelt over de 

herkomst en geschiedenis van deze 

liederen en verhalen ‘Des Knaben 

Wunderhorn’ uit de 19e eeuw. Door 

zanger/componist Jan Rot († 2022) 

zijn deze liederen hertaald. Roel van 

der Wal (piano) en Paul van der 

Maesen (bariton) brengen een 

aantal van deze liederen in de 

hertaling van Jan Rot ten gehore. 

 

Praktische informatie: 

Datum: donderdag 10 oktober 2024 

Aanvang: 20.00 uur 

Prijs: € 10,- betalen aan de zaal 

Plaats: Abdij van Berne 

 

In verband met 

familieomstandigheden is deze 

activiteit uitgesteld. 

Daarvoor is er op zaterdag 12 een 

vervangend programma. Zie aparte 

informatie en op de website. 
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10 NOV. concert met kamerkoor Capello Ducis. 
 
Uitvoering door Capella Ducis o.l.v Frans van de Loo. 
 

 
 

Capella Ducis is het kamerkoor voor oude muziek uit Den Bosch.  

Zij zingen muziek uit de renaissance en de barok, met uitstapjes naar 

nieuwer werk. Meestal is het meerstemmig a capella en incidenteel wordt 

samengewerkt met een instrumentalist. In dit concert speelt blokfluitist en 

zinkspeler Remy Schreuder o.a. mee met een vocale partij. 
 

Praktische informatie: 

Datum: zondag 10 november 2024 

Aanvang: 14.30 uur (tot 16.00 uur) 

Prijs: € 12,50 contant betalen aan de kerk 

Plaats: Abdijkerk van Berne 

Aanmelden:berne-anders@abdijvanberne.nl 

 

mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl


20 
 
 

 

TOT ELK GOED WERK BEREID 
 

- In gesprek met Peter van Boekel.- 
 

 
 

Geb. te Schaijk 28-8-1963.  
 

Gehuwd met Resi. 
 

Woont te Heesch. 
 

Opleiding HTS Tilburg: 
Planologie. 
 
 
 
 
 

Peter is actief en weet werk en hobby van elkaar te scheiden. Zijn hobby’s 
zijn naast zijn werkkring belangrijk en hij besteedt daar ook de nodige tijd 
aan. Elke zondag maakt hij met een groep een wandeling. Daarnaast is 
tennis zijn favoriete sport. Hij is medeoprichter van de tennisvereniging in 
zijn dorp, heeft in de clubblad-redactie gezeten en is hiervan een aantal 
jaren voorzitter geweest. Hij geniet van een dagje sauna en werkt met 
plezier in zijn tuin. Naast al deze activiteiten besteedt Peter veel tijd aan 
lezen met name op het gebied van management en de inzichten van 
bijvoorbeeld Haemin Sunim, een boeddhistisch schrijver en leraar en van 
Anselm Grün, benedictijner pater en schrijver van spirituele boeken.  
Bestuurlijk actief-zijn zit Peter in zijn genen. Zo is hij sinds vorig jaar 
bestuursvoorzitter van het Sociaal-Cultureel Centrum ‘de Pas’ in zijn 
woonplaats. 
Peter werkt bij de provincie Noord-Brabant als relatie-manager 
infrastructurele projecten en houdt zich bezig met onderhoud en aanleg 
van provinciale wegen. Hij is hierbij intermediair in de samenwerking  
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met name op het gebied van 
inzicht en ondersteuning op alle niveaus. 
Voordat Peter bij de provincie in dienst trad, was hij o.a. wethouder van de 
gemeente Bernheze. In deze functie was Peter ook actief en 
samenwerkend met de abdij t.a.v. huisvesting van statushouders en de 
toekomstplannen van de abdij. Peter heeft hierbij intensief en prettig 
samengewerkt met abt Denis Hendrickx. 
Peter voelt zich thuis in de abdij. Hij komt er graag. Komt er tot rust door 
bewustwording van zingeving. Hij is ca. twee jaar voorzitter van de 
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Stichting Vrienden van de Abdij van Berne. 
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De Abdij van Berne is  in diverse parochies actief. De Stichting Vrienden 
van de Abdij van Berne wil hierbij het gedachtegoed van de norbertijnen 
ondersteunen op zowel financieel als immaterieel gebied. De stichting 
heeft 120 leden/vrienden waaronder ook bedrijven. Zij komen eenmaal per 
jaar samen tijdens de Vriendendag. Alle activiteiten vinden plaats in 
overleg en in samenwerking met het kapittel van de abdij, o.a. betreffende 
projecten die ondersteuning behoeven en hoe deze tot uitvoering kunnen 
worden gebracht. De stichting staat open voor ideeën, vragen en 
opmerkingen van leden en niet-leden, die het doel van de stichting dienen.   
Peter wil zich blijven inzetten voor de abdij en haar gedachtegoed.  
Hierbij vindt Peter het van groot belang dat het besef doordringt dat 
goeddoen voor de medemens en de gemeenschap waardevol is voor 
samen leven in onze maatschappij. 
 

Bedankt Peter voor jouw inzet. Moge jouw visie en idealen de ander raken 
die ten goede komen aan mens en wereld. 
 

7 september 2024, 
Frans van Baars. 
 

ECOLOGISCH BEWUST  ZIJN 
 laatste oproep (oktober 2024) 

Als mensen zo iets moois krijgen om op te leven als een aarde met een 
onbeschrijfelijke weelde aan schoonheid, en dan toch in staat blijken te 
zijn om die aarde van lieverlee kapot te maken, dan is er toch iets met hun 
gevoel voor het geschapene niet in orde. 
Je kunt die aarde toch zien als een grandioos geschenk, de bloei van het 
voorjaar, het volle groen van de zomer, met de rijpende vruchten; de 
fantastische herfst met zijn onzegbaar schone kleur, de stille witte winter, 
die ons door het donker heen weer voert naar het licht… 
Waar haalt een mens de gevoelloosheid vandaan om deze cyclus van 
wonder en schoonheid kapot te maken, en bodem, lucht, water en regen 
te vervuilen?  
Toon Hermans (kalenderblaadje 21 september 2024.) 
Een paar mensen van onze abdijkerk zien de noodzaak in om hiertegen in 
actie te komen. Maar er zijn meer mensen nodig om iets te 
organiseren aan activiteiten om het ecologisch bewustzijn te 
vergroten.  
Wie wil meedenken en meedoen?  
Meld je aan! bij: Christien vd Ven. 
Emailadres: stientjeven@hotmail.com

mailto:stientjeven@hotmail.com
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Prior-adm. Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. 
bezoek@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Prior-adm. Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Nel van Doornik. 
participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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