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Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat Kees den Boer o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl of per post 
(adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur: secretariaat@abdijvanberne.nl 
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Kopij voor Stukwerk nummer 3, maart 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 20 februari aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem, Kees den Boer o.praem, 

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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“DE JUISTE BALANS“ 
 

In een wereld waarin mensen zich op tal van terreinen opgejaagd voelen, 

terwijl er bij velen tevens sprake is van een groeiend verlangen naar rust, 

innerlijkheid en spiritualiteit, is het een ware uitdaging de juiste balans te 

vinden tussen actie en beschouwing, waarin men zich tot een evenwichtig 

en gelukkig mens kan ontwikkelen. Dit geldt op allerlei terreinen: op het 

werk, thuis in de privésfeer en daar waar men zich vrijwillig inzet voor de 

opbouw van de plaatselijke gemeenschap.  

 

Op het werk kan je stressvolle dagen beter doorkomen, als je drukke 

momenten regelmatig afwisselt met korte momenten van rust, waarin je 

metaal éven afstand neemt. Korte momenten van niet langer dan een half 

minuutje. Ik weet het uit eigen ervaring, al uit de tijd dat ik bij Fokker 

Space werkte in de ruimtevaart, vóór mijn intrede bij de Norbertijnen. 

Júist op hele drukke momenten werkt zo'n mini rustmomentje heel 

effectief. Niemand merkt daar iets van, je leunt niet achterover, maar 

innerlijk neem je éven afstand. Ik dacht dan altijd: 'Loopt het project nu in 

de soep?' Nee. Sterker nog, je kunt telkens opnieuw met meer 

concentratie en aandacht verder gaan met waar je mee bezig bent. Een 

juiste balans doet wonderen. 

 

Ook thuis in de privésfeer werkt de juiste balans heel heilzaam. In de 

omgang met vrienden of je partner, of - in mijn geval - met medebroeders, 

komen bij iedereen zo af en toe momenten van irritatie, soms zelfs van 

boosheid boven. Zeker als dit kortstondig en heftig oplaait is het 

verstandig om niet meteen impulsief te reageren, maar éven afstand te 

nemen van je emoties, om er dan éven later op terug te komen en het uit 

te spreken. Bijna altijd zal de reactie dan evenwichtiger zijn, en daarmee 

ook effectiever. Een juiste balans tussen verstand en emoties doet 

wonderen. 
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Ten derde noemde ik het voorbeeld van vrijwilligerswerk voor de opbouw 

van de plaatselijke gemeenschap. Dit kan tal van vormen aannemen, zo 

ook het werk dat vanuit de kerken plaatsvindt. Bij uitstek is wat de kerken 

doen telkens een gebalanceerde combinatie van concrete inzet voor 

mensen die in moeilijkheden zitten, van vorming en onderricht en van 

vieren. Vieringen in een kerk mogen niet los staan van concrete 

bewogenheid en zorg voor elkaar in het dagelijks leven en andersom: de 

dagelijkse inzet voor elkaar komt beter tot z’n recht, wanneer het wordt 

gevoed door momenten van rust, inkeer en gebed. 

 

Eenieder wens ik toe telkens de juiste balans te vinden: je zult het merken: 

het werkt! 

 

Frank van Roermund o. praem., administrator. 
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VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

 

februari 2025 

02 Opdracht van de Heer. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 
10.30 

04 Fredericus van Hallum, Norbertiijn.  

09 5e zondag door het jaar. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30  

10 Hugo, Norbertijn.  

14 Cyrillus, monnik en methodus, bisschop.  

  6e zondag door het jaar. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector John Meeuwesen.  

 
10.30 

17 Evermodus, Norbertijn.  

22 Petrus Stoel.  

23 7e zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Harry van der Pas. 

 
10.30 

 

maart 2025 

02 8e zondag door het jaar. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund. o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

05 Aswoensdag. Vasten en onthoudingsdag. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 

 

09 1e zondag van de Veertigdagentijd. 
Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Henriëtte Ausems. 

 
10.30 
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MEDEDELINGEN 

Op de 1e en 3e zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
 

De wereldwinkel is op 2 februari ook weer aanwezig. 
 
 

BENOEMING NIEUWE PRIOR 

 
 
 
Tot nieuwe prior voor de Abdij van Berne is  
Klaas Fongers o. praem, benoemd. 
 
Klaas woont en is ook prior op priorij de  
Essenburgh – Hierden. 
 
De nieuwe prior komt elke donderdag naar de 
Abdij voor overleg en lopende zaken. 
 
 

 

AFSCHEID 

Na een kennismakingsperiode deelde Gilbert 
Tobolewski als novice het gemeenschapsleven 
van de Norbertijnen in Heeswijk.  
Op 28 augustus 2020 legde hij zijn tijdelijke 
professie af.  
Uiteindelijk heeft hij moeten concluderen, dat  
religieus leven toch niet zijn roeping is.  
Daarom heeft hij de Abdij van Berne verlaten en 
is op 22 januari jl. verhuisd naar Innsbruck.  
Wij wensen hem het allerbeste voor de 
toekomst. . 
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BERICHT OVER  ACTIE TANZANIA 

 

Hierbij laat Christien van de Ven ons weten, dat ze niet meer op de 3e 

zondag van de maand bij het koffie drinken met haar kraampje spullen 

verkoopt voor de actie voor TANZANIA. Ze gaat op zoek naar nieuw 

publiek, op andere locaties. 

 

Er is als eerste bedrag €1525,- 

overgemaakt. 

In de maanden december , januari 

is €1450,- bijeen gebracht. 

Natuurlijk is het huis nog niet af, 

maar het vordert heel snel... 

Er is voor het huis nog plm. €1785,- 

euro nodig, als de prijzen en /of de 

wisselkoers niet al te veel 

fluctueren. In Tanzania is dat, net 

als in heel Afrika, altijd een 

bijkomstigheid 

 

Als er mensen zijn die graag iets willen kopen of doneren is dat natuurlijk 

altijd welkom en zal ze zorgen dat hij/zij dat kan krijgen. 

Maar omdat er meestal hetzelfde publiek bij het koffiedrinken is en er al 

volop gekocht is, zijn de meeste kerkgangers al voorzien van vogeltjes en 

andere spullen.  

 

Als ze weer nieuwe dingetjes heeft, 

brengt ze die mee en zet er een 

mand neer. 

Mensen zijn dan vrij om te kopen.  

Ze zal ons  op de hoogte houden 

van de vorderingen van de bouw 

van het huis van Agape en haar 

ouders. 

 

Hartelijke groet, Christien van de Ven. 

(9 februari sta ik in Oisterwijk, op de markt in de wijk Pannenschuur.)  
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

 

 
CORRIE VAN GRINSVEN OBDEIJN 
 

Geboren te Leimuiden, 
4 januari 1942. 
 
Overleden te  Ammerzoden, 
2 januari 2025. 
 
Uitvaartviering in de Abdijkerk 
10 januari 2025 met aansluitend 
crematie in besloten kring. 
 
Corrie was vanaf 8 januari 2005 
participant van de Abdij van Berne. 
 
 
 
 

Jet van Liempd-van den Oetelaar  
 
Geboren te Heeswijk, 
16 februari 1943. 
 

Overleden te Heeswijk, 
19 januari 2025. 
 

Uitvaartviering in de Abdijkerk 
24 januari 2025. 
 
Aansluitend begraven op het  
R.K. kerkhof te Heeswijk. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 
 

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk. 
Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende 
berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende  
Amnesty International toch blijven publiceren, gezien het belang dat hiermee 
gediend wordt om hierop te kunnen reageren. 
 

Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar 
zijn. Onze hartelijke dank voor uw bijdragen. 
 
 
 

 

 

 

CARITAS 

 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 

. 

  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor de laatste en actuele informatie zie website: 
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
 
 

15 febr. Piano in the dark door David Hordijk. 

Hoe luister je, als je niks ziet? Hoe ervaar je muziek, als dat het enige is 

dat er is? 
 

Op zaterdag 15 februari om 20.00 uur vindt in de kerk van de Abdij 
van Berne te Heeswijk-Dinther een uitvoering plaats van het concert 
”Piano in the dark”. De jonge pianist/componist David Hordijk neemt 
de bezoekers mee op een muzikale reis, helemaal in het donker. 

Met het unieke theaterconcept Piano in the Dark schept David 
Hordijk een bijzondere sfeer. Iedereen zit, de lichten gaan uit en de 
bezoeker laat zicht meevoeren met de muziek. Hoe luister je, als je 
niks ziet? Hoe ervaar je de muziek in de fraaie akoestiek van de 
Abdijkerk, als het enige dat er dan nog is? Die beleving wil David 
Hordijk aan het publiek meegeven met zijn voorstelling. 

Het concert begint om 20.00 uur in de Abdijkerk van Berne in 
Heeswijk. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt € 
10,=. Voor een goede beleving van het concert krijgt iedere 
bezoeker een donker-masker te leen. Let op: de Abdijkerk wordt 
maar zeer beperkt verwarmd. Houd daar rekening mee bij uw 
kledingkeuze. 

Na afloop ( rond 21.15 uur) kan er bij koffie/thee nagepraat worden 
in een zaal van de Abdij. Kaarten zijn al aan te vragen door een mail 
te sturen naar: berne-anders@abdijvanberne.nl 

 

24 – 26 febr. Kloosterretraite door Arina  van Rijn. 

 

28 febr. Vier het leven......!  

Vier carnaval bij het proeflokaal. 

 

 

 

  

http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl
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WEEKEND ‘VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN’ 
 

Van vrijdag 28 februari tot 

en met zondag 2 maart 

2025 wordt in de Priorij de 

Essenburgh in Hierden een 

ontmoetingsweekend 

gehouden getiteld: ‘Van 

overleven naar leven’. Het 

weekend is bedoeld voor 

vrouwen die seksueel 

misbruikt zijn.  

De begeleiding is in handen 

van Cobi Voskuilen, ervaringsdeskundige en pastoraal medewerkende en 

Lien Daams, ervaringsdeskundige en levensbeschouwelijk, psychosociaal 

register counselor. 

Wie seksueel misbruikt is en dat probeert te verwerken kan daar dit 

weekend, in de veilige en besloten sfeer van lotgenoten over praten.  

 

Een weekend samen met vrouwen die aanvoelen waarom je zo worstelt 

juist met hele gewone dingen en die allemaal zo graag weer ‘gewoon’ 

willen leven. Iedereen is welkom, gelovig of niet! 

Praktische informatie: 

Wat: Ontmoetingsweekend ‘Van overleven naar leven.’ 

Begeleiding: Cobi Voskuilen en Lien Daams. 

Datum en aanvang: van vrijdag 28 februari 2025, van 11.00 uur tot en met 

zondag 2 maart 2025 14.00 uur. 

Locatie: Priorij de Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE 

Hierden.  

Bijdrage voor het weekend inclusief verblijf en maaltijden: € 190,-.- 

Aanmelden en informatie: secretariaat@abdijvanberne.nl 

 

 

 

8 maart. De natuur als bron.  

Boekpresentatie door Mari Verstegen en Ernst Bohlmeijer. 

 

  

mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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BIRGITTA BIJEENKOMST 
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AANKONDIGING 1E TOEKOMSTFESTIVAL 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Nel van Doornik. 
participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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