
1 
 
 

 STUKWERK 
Contactblad voor 

kerk(be)zoekers van de 

Abdij van Berne 

 

 
 

Jaargang 43 januari 2025 nr. 01 



2 
 
 

Contactgegevens Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. 
Tel: 0413-299299 
Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 
secretariaat@abdijvanberne.nl  
www.abdijvanberne.nl 

Stukwerk Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de 
maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: 
stukwerk@abdijvanberne.nl 

Abdijkerkpastoraat Kees den Boer o.praem. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  
Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl 

Vieringen weekdagen 07:00 uur: Morgengebed 
12:15 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 

Vieringen zondagen 08:00 uur: Morgengebed 
10:30 uur: Eucharistie 
18:00 uur: Vespers 
Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste 
en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 
Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, 
Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 
augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen 
(1 november). 

Bijzondere vieringen Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:. 
abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl 

Misintenties Koster-diaken Kees den Boer o.praem. 
koster@abdijvanberne.nl, of per post 
(adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer. 

Vrijwillige Kerkbijdrage bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl 
IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  
t.n.v. Abdij van Berne  
Onder vermelding van "Kerkbijdrage". 

Gastensecretariaat Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl 

 

  



3 
 
 

INHOUD 

 

Inhoudsopgave 03 

De kersttijd is weer voorbij : en nu? 04 

Vieringen en bijzondere data 05 

Activiteitenfolder 2025  05 

Jubilea in 2025 05 

Mededelingen 06 

Ontmoeten en wereldwinkel 06 

Wijziging koffiedrinken 06 

Opbrengst Adventsactie 06 

Einde bezoekgroep 06 

De klok luidde ten afscheid 07 

Te doen gerechtigheid 08 

 Amnesty International  08 

 Caritas 08  

Activiteiten in en rond de Abdij 09 

Berne bier in de 17e eeuw 10 

Solidair met India 11 

Actie Tanzania 12 

Stichting vrienden van de abdij 13 

Tot elk goed werk bereid, interview met Anja Bekkers 15 

Nieuwjaarswens van de redactie 17 

Aankondiging 18 

Gegevens werkgroepen en contactadressen 19 
 

 

Kopij voor Stukwerknummer 2 februari 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, 

uiterlijk donderdag 23 januari aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl 
 

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl 

Administrator Frank van Roermund o.praem, Kees den Boer o.praem, 

Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. 
 

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet 

geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.  

Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te 

overleggen. 
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"DE KERSTTIJD IS WEER VOORBIJ: EN NU?" 
 

Inmiddels zijn de Kerstdagen weer voorbij. Elk jaar opnieuw een heerlijke 

tijd van licht, warmte en gezelligheid. Ook een tijd van verzoening? Voor 

zover ik heb meegekregen was er nergens sprake van een Kerstbestand, 

een staakt-het-vuren waar vuile oorlogen woeden zoals in Gaza, Libanon 

en Oekraïne. Maar misschien hebt u mooie voorbeelden van verzoening 

ervaren in de eigen familie of vriendenkring. Kerstmis brengt mensen 

immers samen, letterlijk, en dat kan helpen om tegenstellingen te over-

winnen, om elkaar weer de hand te schudden en recht in de ogen te zien.  

Ik ben laatst benaderd door een journalist aan wie gevraagd was een 

artikel over verzoening te schrijven in de Kerstbijlage van zijn krant. Zijn 

vraag aan mij was: hoe ligt de relatie tussen Kerstmis en verzoening? Wel, 

ik heb verteld dat met de geboorte van Jezus Gods liefde onder ons is 

verschenen, tastbaar in een mens van vlees en bloed, en dat Jezus' 

boodschap een boodschap van liefde is, van nabijheid aan elkaar, van 

vergeving en verzoening. Vergeving en verzoening zijn duidelijk 

herkenbare tekenen van liefde, want zij helen wonden en brengen mensen 

weer tot elkaar. Kerstmis en verzoening liggen dus dicht tegen elkaar aan. 

Daarom - even een zijpaadje - vind ik het persoonlijk zo jammer dat óveral 

in de samenleving tegenwoordig steevast wordt gesproken over 'Kerst' in 

plaats van 'Kerstmis'. Het is mijns inziens een jammerlijk teken van 

secularisering, want de relatie met de geboorte van Jezus raakt op deze 

manier steeds meer op de achtergrond, wat weer tot gevolg heeft dat 

Kerstmis gaandeweg wordt gereduceerd tot oppervlakkige en veelal 

commercieel gestuurde uitingen van gezelligheid en lekker eten. Hou me 

ten goede: gezelligheid en een voortreffelijk Kerstdiner zijn natuurlijk heel 

goed - ook wij in de abdij hebben er weer ten volle van mogen genieten - 

maar de brón van waaruit al dit goeds voortkomt moet niet uit beeld raken: 

de viering van de geboorte van Jezus. 

 

Met het hoogfeest van de Openbaring des Heren wordt de jaarlijkse 

Kersttijd besloten. In de Kerstnacht vierden we de geboorte van het Kindje 

Jezus, Gods openbaring in de besloten kring van de herders. Op Kerstmis 

stonden we stil bij de theologische doordenking hiervan, en op het 

hoogfeest van Openbaring wordt die aanvankelijk besloten openbaring 

opengelegd voor de hele wereld. Welnu: die Kersttijd is nu weer voorbij.  
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En nu…? Ik denk dat wij niet achterover moeten leunen, maar in de 

voetsporen dienen te treden van de Wijzen uit het Oosten om die Blijde 

Boodschap van Jezus' komst in onze wereld verder uit te dragen in onze 

eigen omgeving. Een boodschap van oprechte liefde, warmte en 

verzoening. 

 

Frank van Roermund, administrator 

 

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA 

Januari 2025 

01 Nieuwjaar. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector Marika van Herwijnen. 

 
10.30 

02 Openbaring van de Heer.  

05 Openbaring des Heren. Driekoningen. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. 
Lector John Meeuwesen. 

 
10.30  

12 Doop van de Heer. 
Voorganger Peter Damen o.praem. 
Lector Harry van de Pas. 

 
10.30 

13 Godefridus, Norbertijn.  

14 Petrus Donders  
19 2e zondag door het jaar.  

Voorganger Jan Nabuurs o.praem. 
Lector Karl Tax. 

 
10.30 

26 3e zondag door het jaar. 
Voorganger Joost Jansen o.praem. 
Lector Henriette Ausems. 

 
10.30 

19-
26  

BIDWEEK VOOR DE EENHEID.  
 

25  Bekering van de apostel Paulus.  

Februari 2025  

02 Opdracht van de Heer. Maria Lichtmis. 
Voorganger Adm. Frank van Roermund. o.praem. 
Lector Hans Gilissen. 

 

 

Bij het gedrukte nummer van Stukwerk no. 1 2025,  

is de activiteitenfolder toegevoegd.   
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JUBILEA 2025 

Denis Hendrickx 10 januari   40 jaar professie. 

Jan Terlingen   17 september   75 jaar professie. 

Jan Nabuurs  17 september   70 jaar professie. 

 

MEDEDELINGEN 

Op de 1e en 3e zondag van elke maand, is er na de Eucharistieviering 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis. 
U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.  
Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis. 
Op eerste Kerstdag is er (na de Eucharistieviering) gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten om een Zalig Kerstmis toe te wensen. 

Op zondag 5 januari is er gelegenheid om elkaar, na de Eucharistieviering, 
te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen. 
 

De wereldwinkel is op 5 januari ook weer aanwezig. 
 

ADVENTSACTIE 

De opbrengst van de twee deurcollectes in de Abdijkerk  
bedraagt dit jaar €502,16. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.  
 

ZIEKENBEZOEKGROEP ABDIJKERK 
 

Op 26 november 2024 heeft de werkgroep Ziekenbezoek Abdijkerk haar 
laatste bijeenkomst gehouden en zich opgeheven.  
Deze opheffing had meerdere reden: 
- de leden van de werkgroep zijn allen 80 plus en niet altijd meer in 
staat om bezoeken af te leggen. 
- de belangstelling van abdijkerkgangers om, op hogere leeftijd, 
regelmatig een bezoek te krijgen is flink teruggelopen. 
- ook ontving de werkgroep nauwelijks meer suggesties om bepaalde 
mensen te gaan bezoeken. 
De werkgroep heeft langer dan 40 jaar bestaan en (geschat) meer dan 
600 abdijkerkgangers bezocht. 
De leden van de werkgroep zijn dankbaar dat ze een aantal mensen 
hebben kunnen bezoeken en (soms) kunnen bijstaan. 
 
Het ga u allen goed,  
De leden van de werkgroep.  
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DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID 

 

BABS GREFKENS-VAN DIJK  
 

Geboren te Muiden,  

 

 
24 augustus 1934. 
 
 
Overleden te Veghel, 
10 december 2024. 
 
Uitvaartdienst in de Abdijkerk,  
18 december 2024. 
 
Crematie heeft in stilte plaatsgevonden. 
. 

 
 
NEL WIJGERGANS – NELISSEN 
 

 
Geboren te Dinther, 
27 februari 1936. 
 
 
Overleden te Heeswijk-Dinther, 
16 december 2025. 
 
Uitvaart te Dinther in de St. Servatiuskerk, 
Op 23 december om 13.30 uur. 
Ze wordt nadien bijgezet bij haar man Toon 
en dochter Caroline. 
 
 

Nel was lid van de Gemeenschap van de Bernekring en zat vele jarenlang  
in het bestuur. 
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TE DOEN GERECHTIGHEID 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

 

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL 
 

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk. 
Wat kun jij doen? 
Kijk online bij https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties en kies je eigen actie uit! 
 

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep 
Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende 
berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende  
Amnesty International toch blijven publiceren, gezien het belang dat hiermee 
gediend wordt om hierop te kunnen reageren. 
 

Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar 
zijn. Onze hartelijke dank. 
 
 
 

CARITAS 

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar: 

caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557. 
 

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of 
plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten. 
Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl 
 

. 

  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.caritasuden.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ 
 

Voor de laatste en actuele informatie zie website: 
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel. 
 

 

ZO 12 januari: Spirituele filmmiddag: 'La Fille Inconnue'. 
 
 

WEEKEND ‘VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN’ 

 

Van vrijdag 28 februari tot en 

met zondag 2 maart 2025 

wordt in de Priorij de 

Essenburgh in Hierden een 

ontmoetingsweekend 

gehouden getiteld: ‘Van 

overleven naar leven’. Het 

weekend is bedoeld voor 

vrouwen die seksueel 

misbruikt zijn.  

De begeleiding is in handen van Cobi Voskuilen, ervaringsdeskundige en 

pastoraal medewerkende en Lien Daams, ervaringsdeskundige en 

levensbeschouwelijk, psychosociaal register counselor. 

Wie seksueel misbruikt is en dat probeert te verwerken kan daar dit 

weekend, in de veilige en besloten sfeer van lotgenoten over praten. Een 

weekend samen met vrouwen die aanvoelen waarom je zo worstelt juist 

met hele gewone dingen en die allemaal zo graag weer ‘gewoon’ willen 

leven. Iedereen is welkom, gelovig of niet! 

Praktische informatie: 

Wat: Ontmoetingsweekend ‘Van overleven naar leven.’ 

Begeleiding: Cobi Voskuilen en Lien Daams. 

Datum en aanvang: Van vrijdag 28 februari 2025 – 11.00 uur tot en met 

zondag 2 maart 2025 – 14.00 uur. 

Locatie: Priorij de Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden 

Entree: € 190,-.- 

Aanmelden en informatie: secretariaat@abdijvanberne.nl 

 

 

  

http://www.abdijvanberne.nl/
mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl
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BERNEBIER IN DE ZEVENTIENDE EEUW  

Jan Sanders, vertelde op 3 december 2024: 

Dat het drinken van bier in de middeleeuwen in plaats van water nodig 

was wegens de slechte drinkwaterkwaliteit berust op een wijdverspreid 

misverstand. Dat bier een belangrijke volksdrank was, staat echter wél 

vast. Dat gold niet alleen voor de burgerij. In het kerkelijke leven werd 

eveneens bier gedronken. In de kloosters werd het meestal zelf 

gebrouwen. Ook de Abdij van Berne brouwde haar eigen bier. 

In die moeilijke tijden stond de abdij onder 

leiding van abt Jan Moors. Hij regeerde als abt 

vanaf 1621 tot aan zijn dood in 1641. De 

belangrijkste dagelijkse gebeurtenissen 

tekende hij aan in zijn dagboeken 

(memorialen). Twee ervan zijn bewaard 

gebleven. Ze beslaan de periode 15 november 

1634 tot 31 december 1639. Ze zijn sinds kort 

beide in het Nederlands vertaald en via het 

BHIC beschikbaar gesteld op internet.  

Jan Moors beschreef daarin alle voor hem 

belangrijke zaken. Een groot deel gaat over 

zijn strijd tegen de Staten van Holland om de eigendom van de 

abdijgoederen. Maar ook alledaagse zaken van de abdij komen aan bod. 

Hoewel hij zelf en zijn gasten vooral (Franse) wijn dronken, had hij ook 

aandacht voor het abdijbier dat in Heeswijk op het voorplein bij het slotje 

gebrouwen werd. 

 

Bernebier in de eenentwintigste eeuw 

Ook tegenwoordig wordt er geen bier meer gebrouwen bij de abdij, maar 

voor bezoekers staat in het proeflokaal op het abdijterrein een heel 

assortiment aan Berne abdijbieren klaar. 

 

 

De hele lezing vindt u op de site.  

Portret van Jan Moors 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/order=latest/author=Jan%20Sanders
https://www.berneabdijbier.nl/
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SOLIDAIR MET INDIA 
 

De nieuwsbrief van december 2024 van Solidair met India.  
U vindt er een 
verslag van het 
werkbezoek in 
oktober van 
directeur Anja 
Bekkers plus een 
overzicht van de 
gerealiseerde 
projecten in 2024. 
Het doet haar goed 
om te zien dat de 
concrete hulp zo 
effectief blijkt te 
zijn: iedere mens 
die wordt geholpen 
krijgt een beter 
leven. Dat geldt 
ook voor zijn of 
haar familie, (later) 
het eigen gezin en 
de hele omgeving. 
 

Samen met u verbeteren we stap voor stap de leefomstandigheden en de 
kansen van de allerarmsten in India. Op pagina 12 t/m 14 ziet u waar nu 
behoefte aan is. En op deze website vindt u extra foto’s een toelichting. 
Uw gift maakt een verschil: NL18 RABO 0120 110 660.  
Elke euro telt en is een veelvoud waard in India! 
Voorzitter Antoine Wintels blikt terug op de eerste twee 
familiebijeenkomsten, waar het leven en werken van één van de ’50 van 
Berne’ centraal staat. Jong en oud voelden zich blij verrast met een 
update van de familiestamboom, de karaktertrekken en werd trots op 
‘onze heeroom’, die als pionier werd gedropt in India en daar de basis 
heeft gelegd voor de huidige vitale infrastructuur. Om de projecten 
mogelijk te blijven maken, vragen wij uw hulp. Dat kan via een eenmalige 
gift, een periodieke gift of een nalatenschap. Nu doneren? 

Bron/foto: Solidair met India 

  

https://www.solidairmetindia.nl/wp-content/uploads/2024/11/Solidair-met-India_Nieuwsbrief_2024.12.pdf
https://www.solidairmetindia.nl/doneren/
https://www.solidairmetindia.nl/doneren/
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ACTIE 

Christien van de Ven, zal een tijdlang elke 3e zondag van de maand 

tijdens het koffiedrinken in de Norbertuszaal, spullen uit Tanzania te koop 

aanbieden. 

Zij is een donateursactie gestart om een arm boerengezin met 3 fysiek 

gehandicapte kinderen te ondersteunen, bij het realiseren van de 

vernieuwing van hun huis. Zij doet dat samen met Noud van Hout - 

grondlegger van de Watoto Foundation Tanzania: een opvang voor 

straatkinderen in Arusha, Tanzania. Noud volgt de werkzaamheden aan 

het huis ter plaatse, en beheert de aparte rekening die voor het "Project 

Huisvesting Agape" bij de Watoto Foundation is opgestart. Dit alles om te 

zorgen dat de ingezamelde bedragen ook daadwerkelijk ten goede komen 

aan de bouw van het huis voor dit gezin.  

Het streefbedrag is €6000,-- 

Tot 20 december is de opbrengst van verschillende acties in Veghel en 

Heeswijk € 1525,00. Dit bedrag is afgelopen week overgemaakt naar de 

speciale rekening (bij Watoto Foundation) ten behoeve van het Project 

Huisvesting Agape.  

Met nog andere donaties via de Watoto foundation (gemotiveerd door de 

speech van mij ter plaatse) en die rechtstreeks naar Noud zijn 

overgemaakt, staat er bij Noud nu € 3.025,00 op de rekening voor de 

bouw van dit huis. Nu nog de tweede helft van het bedrag! 

De constructor (aannemer) heeft het werk aan het huis nu hervat, in het 

vertrouwen dat het huis nu (na ruim 2 jaar) wel afgebouwd zal kunnen 

worden, dankzij onze steun.  

 

Agape is dolgelukkig, dat ze nu met een gerust hart de studie - die haar 

door de USIU- university Africa in Nairobi is aangeboden - kan gaan doen.                             
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Brief aan de Vrienden van de Abdij van Berne  

 

Heeswijk-Dinther, 19 december 2024 Kersttijd …..  

 

Beste vrienden van de Abdij van Berne. 

Een moment om terug te kijken op het voorbije jaar, rust te nemen of juist 

het zo lang geplande bezoek aan die verre vriend daadwerkelijk af te 

leggen. Vooruit te kijken naar alle mooie dingen die in het verschiet liggen. 

Lekker warm bij de open haard of nadenken over het leven in een stille 

wandeling door moeder natuur. Een kaarsje opsteken in de kerk en een 

gebed zeggen, met elkaar, of gewoon in stilte. Een mooie tijd ook om te 

proosten op het leven, op elkaar en natuurlijk … het nieuwe jaar! Wij 

wensen u als bestuur van de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne 

een mooie Kerst en een voorspoedig en gezegend 2025. En natuurlijk is 

dit het moment u hartelijk te bedanken voor uw lidmaatschap en donaties 

aan de Stichting Vrienden van Abdij van Berne. 

 Waar ging uw donatie naar toe in 2024? Zoals u weet hebben we vorig 

jaar een bijdrage geleverd aan het maken van een driedimensionale kaart 

van het Abdijterrein en hebben we een waardevolle bijdrage kunnen 

leveren aan de viering van Alle Zielen. Dit jaar hebben we een prachtige 

bijdrage mogen leveren aan de inrichting van de nieuwe presentatieruimte 

bij de winkel en het Proeflokaal. Enkele duizenden mensen worden 

jaarlijks rondgeleid op het Abdijterrein. Ze starten in die presentatieruimte 

en nemen kennis van de geschiedenis van de Abdij en leren meer over het 

norbertijner gedachtegoed. Het is prachtig geworden en de moeite waard 

om eens te bezoeken.  

 

Vriendendag 2025  

 

Onze Vriendendag, waar ook u weer van harte voor bent uitgenodigd, is 

dit jaar gepland op zaterdag 5 April ‘s middags. Deze middag zal in het 

teken staan van ontmoeting, met op veler verzoek ook een plek voor 

bezinning en een bezoek aan de Abdij/Kerk.  
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Uiteraard zal een prominente rol zijn weggelegd voor het kennismaken 

met de nieuwe Administrator van de Abdij van Berne, Frank van 

Roermund. Kom nader kennismaken, hij zal zijn visie geven op de 

toekomst van de Norbertijner gemeenschap en zijn ambities als nieuwe 

hoofdverantwoordelijke van de Abdij. 

Ook willen we u graag als vriend of vriendin van de Abdij vragen of u 

wellicht inspirerende ideeën hebt waar we als bestuur rekening mee 

kunnen houden bij de organisatie van onze Vriendendag of het besteden 

van de donaties. 

U kunt daarvoor bijgaande link openen en een vragenlijst invullen. We zijn 

per slot van rekening samen de Vriendenstichting. Wij zijn benieuwd naar 

uw ideeën; Klik hier: Vriend van de Abdij van Berne En, mocht u een 

vriend of vriendin, broer of zus of gewoon een goede kennis mee willen 

nemen naar onze vriendendag? Schroom niet hem of haar mee te 

brengen.  

 

Hartelijke groet, alle goeds en spirituele inspiratie. 

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, 

 

Peter A.M. van Boekel, voorzitter. 
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TOT ELK GOED WERK BEREID 

- In gesprek met Anja Bekkers Directeur Stichting Solidair met India- 

 

 

 

Geboren te Mierlo, 60 jaar, 

woont In Heeswijk. 

Gehuwd en heeft drie 

kinderen: 2 jongens en een 

meisje van resp. 24, 26 en 29 

jaar. 

Haar man heeft een 

pluimveebedrijf. 

 

Opleiding: gymnasium in 

Geldrop 

en HEAO Communicatie in 

Eindhoven. 

 

 

 

Geboren en getogen in een boerengezin in Mierlo, werkte Anja voor 

diverse bedrijven als P.R. & Marketing Manager. Ruim 30 jaar geleden 

verhuisde ze met haar man Marcel Kuijpers naar de Jan van den 

Boomstraat in Heeswijk-Dinther, waar hij een pluimveebedrijf ging runnen. 

Toen haar eerste zoon werd geboren, had huisarts Carlo van de Bilt dienst 

en deed Trees de nazorg. Toen zij hun praktijk beëindigden, gingen ze 

zich inzetten voor de allerarmsten in India, geïnspireerd door de 

norbertijnen van Berne, zoals Bernard Kersten o.praem. Daarvoor richtten 

zij in 2002 de Stichting Medisch Werk Mumbai op. 
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Naar India 

Intussen volgden Anja’s kinderen het gymnasium in Heeswijk en haar 

jongste dochter zette zich in voor Operatie Injectie, een groep van 20 

bovenbouwleerlingen, die jaarlijks geld inzamelt voor een hiv/aids project 

in Indore, gesteund door Medisch Werk Mumbai. In 2019 werd ze 

gevraagd om als vrijwilliger toe te treden tot het bestuur van deze 

stichting. Met hen maakte ze in 2020 haar eerste reis naar India en werd 

zeer getroffen door de erbarmelijke armoede. Weer terug in Heeswijk-

Dinther, gaf ze een presentatie over deze reis en maakte kennis met Joke 

van Zutphen, de toenmalige directeur van Solidair met India. Toen enkele 

maanden later bleek dat Joke met pensioen zou gaan, heeft ze 

gereageerd op de vacature en is ze haar opvolgster geworden vanaf 

september 2020. Dat was tijdens de Covid-epidemie, dus ze kon pas in 

2022 de projecten bezoeken in India. Sindsdien gaat Anja elk jaar twee 

maal drie weken op werkbezoek naar India. Daar ziet ze hoe het geld van 

donateurs wordt besteed en bespreekt ze de resultaten. Via de 

halfjaarlijkse nieuwsbrief, de website en social media, doet ze hiervan 

verslag en hoopt hiermee mensen in Nederland te inspireren en motiveren 

om te doneren aan de projecten voor de allerarmsten in India. 

 

Kansarme kinderen 

Dit immens grote land heeft intussen 1,4 miljard inwoners en er heerst een 

schrijnende, zichtbare armoede, met name in sloppenwijken van grote 

steden en het afgelegen platteland. Voor deze kansarme straatkinderen, is 

het van het grootste belang dat ze de kans krijgen om onderwijs te volgen, 

leren lezen en schrijven, zodat ze daarna fatsoenlijk werk kunnen krijgen 

en bijbehorend inkomen kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. 

Ook voorlichting over voeding, hygiëne en gezondheid hoort hierbij. 

Daarmee wordt hun zelfvertrouwen versterkt, kinderarbeid voorkomen en 

de leeftijd waarop meisjes zwanger worden hoger. Ze krijgen weer 

perspectief voor de toekomst.  

 

Van Missieprocuur naar Solidair met India 

De Stichting Solidair met India is voortgekomen uit de Missieprocuur van 

de Abdij van Berne. Ruim 100 jaar geleden vertrokken de eerste 

norbertijnen naar India. Daarmee hebben ze een vitale infrastructuur 

opgezet, die verder is uitgebouwd door de norbertijnen in India.   
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Zij hebben geld nodig om concrete projecten te helpen opzetten voor de 

allerarmsten, zodat ze de mensonterende omstandigheden waarin ze 

leven, achter zich kunnen laten. De kracht van Solidair met India is de 

kleinschaligheid, directe betrokkenheid, lokale ondernemingszin, 

transparantie en zeer lage kosten. Dat wordt mogelijk gemaakt door de 

vrijwilligers die werk verzetten op kantoor en als bestuurslid. Elke 

gedoneerde euro wordt geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, 

sociale activiteiten, werk en inkomen. Dat maakt een belangrijk en blijvend 

verschil in het leven van heel veel mensen. 

 

Elke bijdrage helpt 

Achter in de abdijkerk liggen folders en een Nieuwsbrief klaar om mee te 

nemen, waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze hulp kan worden 

gegeven en waaraan de gelden worden besteed.  

Op www.solidairmetindia.nl is het laatste nieuws te vinden en een 

omschrijving met foto’s van de projecten waarvoor geld nodig is. Elke 

bijdrage helpt: dat kan via IBAN NL18 RABO 0120 110 660. 

 

Bedankt Anja voor jouw inzet. Moge de mensen in India daarvan de 

vruchten plukken en wij worden geïnspireerd door onze bijdragen aan 

deze mensen tot een verbetering van het lot van de velen die een beter 

bestaan verdienen. 

 

10 december 2024, 

Frans van Baars. 

 

NIEUWJAARSWENS 20254 
 

De redactie wenst de 

lezers van Stukwerk  

“Zalig Nieuwjaar” 
 

 

  

http://www.solidairmetindia.nl/
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AAN KONDIGING 1E TOEKOMSTFESTIVAL 
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Werkgroepen ✪ Werkgroep Lectoren: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 
lectoren@abdijvanberne.nl 

✪ Financiële Werkgroep Abdijkerk  
Deze is onderdeel geworden van  
Vrienden van de Abdij van Berne. 

✪ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, 
margotrooijmans@hotmail.com  

✪ Werkgroep voor Liturgie: 
Administrator Frank van Roermund o.praem. 

Participanten Nel van Doornik. 
participanten@abdijvanberne.nl 

Vrienden van de Abdij van Berne vrienden@abdijvanberne.nl. 
abdijvanberne.nl/vriendenvanberne 

Berne Abdijconcerten Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 
16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. 
augustus. Peter Damen o.praem. 
orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl 

Berne Anders Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Ruach Cobi Voskuilen  
024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl 

Vrienden van Bandra East Sponsoring kansarme kinderen in India. 
Administratie: Corrie de Ruiter. 
0345-61.93.26  
Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam.  
dirk.corriederuiter@gmail.com 

Solidair met India Anja Bekkers 06 4285 6729. 
anja.bekkers@solidairmetindia.nl 
info@solidairmetindia.nl 

Tijdschrift Berne Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen 
van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl 
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